De oma en opa van Katja Kreukels
leerden elkaar kennen tijdens de
twaalfde Limburgse bedevaart naar
Lourdes in juni 1932. Vier jaar na het
verschijnen van haar boek "Mijn vader
was priester, trad de schrijfster samen
met haar ouders in hun voetsporen. Niet
op een officigle bedevaart, maar op een
excursiereis. Een persoonlijk verslag.

LOURDES

DCOR AT A KREUKELS

pdonderdag 9 juni
1482 hearste er op het
Maastrichtse station
een levendige drukte.
Honderden denkhipe-
den, gaarte bonnetten, petten,
hoafddeekjes, nonnenkappen en
baretten kricelden door elkaar in
wolken van witte stoom.
D 26-jarige Keetje van Wersch uit
Herkrade deelde de coupé met de
Sl-jarige Joseph Kreukels uit
Brunssum. Dege rijzige man met
eon doordringende biik bleek een
van de vrijwillipe brancardiers te
Zjn die naar Lourdes reisden om
zieken te bepeleiden. Hij wikde zich
inzetten voor de hulpbehoevende
medemens: de werken van barm-
hartighsid waren ean leidraad in
zijn leven. Kestje ging naar
Lourdes om te bidden voor
peestelijke reinbeid en om boete te
doen voor haar ziel en zaligheid.
Terwijl de trein langzaam in
beweging loaam en naar het
Zuiden reed, raakten Keetje en
Joseph niet vitgepraat. He ontdek-
tan dat het vaor hen baiden de
earste eer was dat ze naar de

Franse Pyrensecn trokken mm de
grot van Massabielle aan te raken.
Hier was de Heilige Maagd Maria
achttien kesar verschenen voor de
agen van de veertienjarige mole-
naarsdechtor Bernadette Soubi-
TS,

Weesgegroetje

Er waren maar weinig bedevaarts-
plaatsen in Europa waar mijn opa
en oma niet hun devoltie aan Maria
haed den getonnd. Al die doizendean
weesgeproctjes die ze geleden
hadden, al die bus- en treinkilome-
ters die ze samen en alleen hadden
afgelegd. Beiden waren ze uit zeer
devationasl katholiek hout gesne-
den. Innig verbonden met Maria,
troww aan de paus en levend
volgens een strikte moraal en
discipline in kerk en gezin. fe
galopfden in verachijningen,
muirakels, wonderbaarlijke gene-
ZINEET &1 Waran 801ns meal i
gesprek met de hemel dan met de
aarde,

Vharom mijn vader pas op zijn 35
besloot naar Lourdes te gaan, weet
hij niet =0 goed. e congregatie
van de Montfortanen waar hij
negention jaar bij zat, organiseer-
de regelmatig bedevaarten naar
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Lourdes. Maar bij hem kwam het
ar naenit van. ok niet na z2ijn
priesterittreding in 1969, Than
ging hij fever met ons op vakantie
naar Duitsland en Oostenrijk. Hij
bleef wel gelovig, maar dat hele
devationele was niet 2o san hem
bestesd. Misschien ook wel amdat
juist die religieuze overtuiging van
Zijn ouders ze sturend was ge-
weast. Zijn priesterroeping was
uiteindelijk toch meer hun roeping
dan de zijne.

Bedevaart-light

En =e korot het dat mijn onders en
ik ap een mistige septembearoch-
tend in de excursiebus stappen.
Min of meer in de voetsporen van
mijn opa en oma. Alleen gaan wij
op bedevaart-fight. Wij willen het
heiligdom bezoeken zonder te vesl
refigienze verplichtingen en met
ruinite voor een terrasje en een
witstapje naar de Pyrenseén. Als
mijn ouders en ik die sarste avond
de brug sver rivier de Gave

Vader en Katja
Kreukels in
Lourdes.

oversteken, komen we in namge
atraatjes pemarkesrd met san
blawwe streep op het asfalt die
naar het heiligdom voert, mocht je
de weg kwijtraken. Overal staan
borden met een pijl naar de
bergemde grotto. En alsof er niaet
al penoeg te zen is, passeren we de
ene na de andere etalage vol met
beelden, kaarsen, rozenkransen,
medailles, waterflessen, zelfs
Jerrycans oo het geneeskrachtige
bronwater mes te vullen. Oak de
gloar-in-the-dark Mariabecldjes,
die oma Keetje voor de hele familie
reenam uit Lourdes en die we
allean maar uitstalden als ze kwam
logeren, zin nog steeds te koop,
[t is het Lourdes van mijn
vaargordelen.

Mijn vader is in opperbests
atemming bij het onthijt. Hij heaft
zijn haar pewassen, aan moni jasje
aangetrokken, voor het geval hij
ean bisachop of kKardinaal tegen
hiet Bjf mow lopen. Ik heb 4711
opgedaan, et Keulse water dat



